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Mededelingen  

 

Zending en zegen     

 

 

 

Samen naar de film? 

Aansluitend op de housewarming van onze  

Wondere Ruimte is er het Sint-Ceciliafeest voor 

alle medewerkers van onze geloofsgemeenschap 

en zij die meehielpen met de Terekenfeesten. 

Noteer dus zeker al de datum van 22 oktober! 

 

  

 

Lied 

 

En de vlam en het vuur dat ons verlicht en warmt 
en het vuur dat brandt 
en het kruid dat in de as opschiet, begon met God. 
Alles begon met God … 
  
En de mens met zijn handen  
om een bloem te plukken 
en te bouwen aan een huis 
en te wonen met de kinderen, naar Hem gemaakt. 
Alles begon met God… 
 

Welkom 

 

Zondag 25 september 2023 
25e zondag A-jaar 

 
 
 
 
 
 

 
 

Uitgedaagd om het 
hart te laten spreken 



Bidden om nabijheid  

Onze diepe angst 
is niet dat we onmachtig zouden zijn. 
Onze diepe angst heeft juist te maken 
met onze niet te meten kracht. 
Niet de duisternis, maar het licht in ons 
is wat we het meeste vrezen in ons. 
We vragen ons af:  
“Wie ben ik wel om mezelf briljant, 
schitterend, begaafd, geweldig te vinden?” 
Maar waarom zouden we niet mogen proberen 
om dit wel te zijn? 
Wij zijn immers kinderen van God. 
En wij dienen de wereld niet 
door onszelf klein te houden. 
Er wordt geen licht verspreid 
als de mensen om ons heen 
zich zekerder voelen door onze kleinheid. 
We zijn immers bestemd om te stralen. 
We zijn geboren om de glorie van God  
te openbaren, die in ieder van ons aanwezig is. 
 
God, Gij die uw hart laat spreken, 
laat ons licht schijnen 
zodat we de mogelijkheid scheppen 
aan anderen om hetzelfde te doen. 
Bevrijd ons van onze diepste angst 
zodat we uw nabijheid en die van anderen 
kunnen ervaren. Amen. 

Gloria 

Bidden om vrede 

Vrede gebeurt als ik mijn hart laat spreken 

en niet reken naar menselijke maatstaven. 

Vrede gebeurt  

als ik de laatsten op de eerste plaats breng. 

Vrede gebeurt 

als ik op zoek ga naar het goede in de ander 

en mijn eigen talenten bovenhaal. 

Dat vrede zo gebeurt in ons leven. 

De vrede van de Heer zij altijd met U!. 
 

Communie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slotgebed 

God, uw wegen zijn soms  

zo anders dan de onze, 

uw gedachten zijn vaak niet onze gedachten. 

Help ons daarom  

verder goed te zijn voor elkaar 

zoals Jezus ons heeft voorgedaan. 

Dat vragen wij U in zijn naam 

voor vandaag en alle dagen. Amen.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ruimte om …in stilte te lezen 

De meest gegeerde ruimte  

is wellicht niet uit te drukken in vierkante meter  

en ligt niet enkele lichtjaren van ons vandaan.  

De waardevolste ruimte is de ruimte  

die we mekaar geven,  

is de ruimte die je krijgt om jezelf te zijn,  

om je dromen achterna te reizen,  

de plek waar je je geliefd voelt,  

maar evengoed de ruimte  

om lief te hebben wie je wil.  

De ruimte om verdrietig te zijn,  

de plaats waar je het kan zeggen  

wanneer het moeilijk gaat.  

Laten we samen zorgen dat de wachtlijst  

voor die ruimtereis niet te lang wordt. 
Nathan Rijnders 



God, wij danken U voor uw Zoon Jezus 

die ons menselijk leven  

met zijn beide handen aanvaardde 

en het deelde met al de zijnen. 

 

Met eenvoudige woorden en verhalen 

toonde Hij ons de weg naar U. 

Hij was barmhartig en vol aandacht en begrip voor 

allen die in nood verkeerden of niet van tel waren. 

 

Op de avond vóór zijn sterven  

zei Hij aan zijn vrienden:  

“Kom nog één keer met Mij aan tafel, 

want Ik wil graag nog een laatste maal  

met jullie eten.” (…) 

 

Wellicht is het dan stil geworden, 

zoals bij elk afscheid. 

Maar dit brood en deze wijn zijn tekens geworden. 

Tekens van een nieuwe manier van leven, 

tekens van hoop voor alle mensen. 

 

Daarom bidden wij U, God: 

beziel ons met de Geest die ook uw Zoon dreef. 

Dat wij vanuit zijn inspiratie,  

ook bij tegenslagen, wegen blijven vinden  

naar een nieuwe toekomst. 

Een toekomst die Gij ons  

in handen hebt gegeven. 

 

Steeds weer zult Gij ons uitdagen  

om Jezus’ voorbeeld te volgen: 

goedheid, respect en verbondenheid  

met elke mens. 

Geef ons de moed, de kracht en de sterkte  

om dit vol te houden. Dan kan uw Rijk komen. 

Daarom blijven wij tot U bidden  

met Jezus’ woorden en noemen wij U: Onze Vader.  
 
Onze Vader 

 

Gebed  

God, in ons hart voelen wij 

dat Gij voor ons zorgt 

en voor alle mensen rondom ons. 

Maar uw Rijk kan hier op aarde 

pas zichtbaar worden 

als wij blij zijn met het geluk van een ander 

en als wijzelf tevreden zijn 

met wat we hebben en kunnen. 

Doe ons hart zo open komen 

voor wat Gij ons te zeggen hebt. Amen.  

 

Inleiding op de lezingen 
In de eerste lezing blijkt dat  

de gedachten en wegen van God  

radicaal verschillen met die van de mensen. 

Ook in het evangelie staat Gods goedheid  

tegenover de berekening van mensen. 

 

Eerste lezing Jesaja 55,6-9   

 

Moment voor de kinderen  

 

Lied  

Als gij naar de woorden luistert 
die van mij geschreven staan, 
zullen zij van vrede spreken 
die er schuilgaat in mijn naam. 
 
Als gij naar mijn woorden luistert 
ze van harte wilt verstaan, 
zullen zij de Vader tonen, 
zult gij niet verloren gaan. 
 

Evangelie  Matteüs 18, 21–35 

 

Homilie 

 

Orgel 
 

 

 

 



Voorbeden 

Goede God, 

wij bidden dat wij zonder vooroordeel 

met anderen omgaan. 

Maak ons vrij van het verlangen 

om alleen maar bevestigd te worden 

in ons eigen doen en denken. 

Help ons leven te geven. Laten wij bidden:  

Laten wij bidden: wij bidden U, verhoor ons Heer. 

 

Goede God, 

geef ons ook als gemeenschap van Christenen de 

moed om open te staan voor iemand die anders is. 

Schenk ons de kracht om zonder angst 

te blijven getuigen van uw boodschap. 

Help ons om zelf vredevol te zijn.  

Laten wij bidden: wij bidden U, verhoor ons Heer. 

 

Goede God, 

onze inzet kan het verschil maken 

om in vrede met elkaar te leven. 

Wees met hen die zich bedreigd of verdrukt  

Voelen en help ons om in liefde te leven. 

Laten wij bidden: wij bidden U, verhoor ons Heer. 

 

God, bron van hoop, 

ontferm U over allen die gestorven zijn, 

Vandaag bidden we in het bijzonder voor (…). 
 

Wees hun families en vrienden nabij  

zodat hoop en vertrouwen kan kiemen in hun hart. 

Laten wij bidden: wij bidden U, verhoor ons Heer.  

 

Wij belijden ons geloof 

Ik geloof 

dat Gij de Schepper zijt van alle leven. 
 

Ik geloof dat Gij ons geschonken hebt aan elkaar: 

om elkaar te behoeden, 

mekaar te beschermen 

en tot vrede te brengen. 
 

Ik geloof dat Gij door mensen 

heel menselijk tot ons wilt komen. 
 

Ik geloof dat Gij 

zoveel liefde hebt voor de mens, 

dat Gij met geen dood genoegen neemt. 
 

Ik geloof dat Gij telkens weer 

de hoop in ons doet groeien, 

dat de dag van vrede komt. 

De dag waarop er geen verdriet meer zal zijn, 

geen dood, oorlog of geweld. 
 

Ik geloof in de voltooiing van de wereld 

en dat wij allen in liefde zullen samenleven.  

Amen.  

Offerande  orgel 
Delen van wat we hebben, 

om onze geloofsgemeenschap  

mee te dragen.  

Dank je wel om dit te doen! 

Je kan iets in het mandje 

leggen waarmee de misdienaars rond komen, 

of het kan via bankapp (niet via payconiq) 

 
Gebed over de gaven 

God en Vader, 

moge dit brood en deze wijn  

een teken zijn van onze bereidheid 

om mee te werken aan uw wereld, 

waar ieder van uw mensen,  

of ze nu eersten of laatsten zijn,  

een dagloon hebben, 

brood om van te leven,  

een plaats in uw Koninkrijk  

dat Gij ons belooft voor tijd en eeuwigheid. Amen. 
 

Bidden bij brood en wijn van leven 
De Heer zij met U. En met uw geest  

Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer  

Brengen wij dank aan de Heer onze God.  

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

God, wij danken U 

omdat Gij duidelijk aan het werk zijt 

daar waar mensen elkaar vinden  

en van elkaar houden. 

Daar waar mensen de handen in elkaar slaan 

en samen kleine stappen zetten 

om deze wereld om te bouwen  

tot een wereld zoals Gij hem droomt. 

 

Wij danken U omdat Gij aan het werk zijt  

in de ontluikende liefde tussen mensen, 

in de groeiende solidariteit en volgehouden inzet 

voor vrede en rechtvaardigheid. 

Daarom zingen wij U toe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


